
Jezus en de Samaritaanse vrouw

De vrouw uit Sichar, de Samaritaanse vrouw. Verder weten we weinig van haar, niet eens haar naam. Toch is dit 
het langste een-op-een gesprek (dat in de Bijbel staat) dat Jezus met iemand voerde. Laten we dit bijzondere 
gesprek eens beter bekijken!

Een bijzonder gesprek is het zeker. Om te beginnen is er het feit dat Jezus deze vrouw 
aanspreekt. Dit is op drie niveaus eigenlijk best gek:
1. Joden mochten niet met Samaritanen praten;
2. Een man mocht niet met een andere vrouw praten als haar man niet aanwezig was;
3. Het was niet wenselijk dat een rabbi (belangrijke, Joodse leraar) met een vrouw als 
deze praatte.

Maar Jezus doorbreekt deze barrières en hij spreekt haar aan: “Geef mij wat te drinken.” De 
vrouw in kwestie is deze regels niet vergeten en antwoordt: “Hoe kunt u, als Jood, mij om 
drinken vragen?” Haar focus ligt op de wet, maar Jezus’ focus ligt op genade!

Jezus doorbreekt de regels die door mensen zijn bedacht.


